
Zondag 5 mei – Vredebergkerk – 10.00 uur  Bevrijdingsdag 
 
We vieren vandaag het avondmaal. Ook als u deze dienst thuis meeviert, kunt u meedoen met de 
Maaltijd. Als u brood en wijn/druivensap klaarzet, vieren we in verbondenheid! 
 
Voorganger: ds. Martine Nijveld  
Organist: Jeroen van der Vinne 
 
 
Muziek  
 
Welkom en mededelingen – Moment van stilte – Aansteken van de kaarsen  
 
Zingen (staande): lied 212, vers 1 – ‘Laten wij zingend deze dag beginnen!’ 
 
Bemoediging: 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
ALLEN:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Voorganger: Die alles laat zingen, mensen en dingen, 
ALLEN:  BIJ WIE DE BRON VAN LEVEN IS. 
 
Groet: 
Voorganger: Vriendschap en vrede van God,  
   voor jou en u en jullie –  

voor iedereen en al wat leeft! 
GEMEENTE: AMEN.    -  daarna gaat de gemeente zitten  - 
 
Zingen: lied 23b, vers 2 – ‘De Heer is mijn herder!’ 
 
Kyriegebed 
 
Zingen: lied 150c, vers 1, 2 en 3 – ‘Wij spannen de snaren’ 
 
Moment met de kinderen  
 
Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ (= ons vaste kinderlied) 
- de kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst      
 
Lezing: psalm 23 – ‘De Heer is mijn herder’ 
 
Zingen: lied 23c, vers 1, 3 en 5 – ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 
 
Overdenking  
 
Zingen: ‘Een regenboog straalt’, vers 1 t/m 4 
(een lied van Sytze de Vries, geschreven als jubileumlied bij 25 jaar ‘Roze Vieringen in Friesland; uit ‘Op 
vleugels, nieuwe liederen’; op de wijs van Liedboeklied 150a) 
 

Een regenboog straalt als teken van trouw, 
waarin zich het Licht veelkleurig ontvouwt. 
Dat geeft aan ons allen een eigen gezicht 
en vloeit in ons samen tot Gods ene Licht. 
 
Geschapen, gewenst, uit liefde ontstaan, 
genoemd en gekend om samen te gaan, 
dit licht te voldragen in ieder seizoen, 
dat is ons gegeven, dat staat ons te doen. 
 
Ons lied prijst de dag die liefde herkent 
als hemelse lach, als goddelijk geschenk. 
Die vreugde te delen de angsten voorbij, 



kan eenzaamheid helen, maakt vrolijk, maakt vrij! 
 
Geroepen, gehoord, te zijn wie je bent, 
elkaars laatste woord, op liefde geënt, 
ons diepste verlangen beantwoord, herkend, - 
aanvaard de genade te zijn wie je bent! 

 
Mededelingen en collecte (nl. mededeling aangaande collectedoelen; collecteren bij uitgang en digitaal) 
 
Evt. bericht/en van overlijden – al dan niet met een lied… 
 
Voorbeden en stil gebed 
 
Inleiding op de Viering van de Maaltijd 
 
Vredegroet: 

Voorganger:  De vrede van God zij altijd met u! 
Allen:   Vrede ook met u! 
Voorganger:  Wensen wij elkaar de vrede van Christus.   

    
Als tafellied zingen we lied 386, vers 1 t/m 3 – ‘Vier met alles wat in je is 
 
Instellingswoorden 
 
Delen van brood en beker 
 Wij worden allemaal uitgenodigd om naar voren te komen  
 en brood en wijn/druivensap te ontvangen.  
 Er is ook glutenvrij brood. 
 Daarna vormen wij een kring, waarin voor iedereen een plek is.  
 In de kring staan stoelen klaar voor wie wil gaan zitten. 
  
 Tijdens het delen van brood en beker kunnen we zingen: 

- lied 390, vers 1 t/m 5 – ‘Het brood in de aarde gevonden’ 
- lied 103e (alleen het refrein; herhaald) – ‘Bless the Lord, my soul’ 

 
 We sluiten onze viering af in de kring! 
 
Samen bidden wij het ‘Onze Vader’ (hand in hand) 
 
De oppaskinderen worden opgehaald en zijn erbij bij de zegen 
 
Slotlied (staande): lied 212, vers 5 – ‘Blijf ons geleiden…’ 
 
Zegen (met gezongen ‘Amen’) 
 
Na het ‘Amen’ zingen we het Wilhelmus, lied 708, vers 1 en 6 
 
Muziek  
 
En dan is er limonade, koffie en thee – ruimte en tijd om elkaar te ontmoeten! 


